
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

30 maart 2025  Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

 Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Paars 

Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken 

vanuit de Bron tot inkeer komen 

en bevrijding vinden 
 

Zondag Laetare – Verheugt u! 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Ps. 84 in een berijming van André Troost 

 

1. Dit huis, een herberg onderweg / voor wie verdwaald in heg en steg 

geen rust, geen ruimte meer kon vinden, / een toevluchtsoord in de woestijn 

voor wie met olie en met wijn / pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, / weet hoe Gods liefde harten heelt. 

 
2. Dit huis, waarin een gastheer is / wiens zachte juk geen last meer is, 

dit huis is tot ons heil gegeven: / een herberg voor wie moe en mat 

terzijde van het smalle pad / struikelt en langer niet wil leven – 
plaats tegen de neerslachtigheid, / een pleister van barmhartigheid. 

 
3. Dit huis, met liefde opgebouwd, / dit gastenhuis voor jong en oud, 

ligt langs de weg als een oase; / hier kan men putten: nieuwe kracht, 

hier is beschutting voor de nacht, / hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat / en hier zijn lasten liggen laat. 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden  

 

Roze Kaars 

 

Gebed om ontferming 

 

 



Lied: 657:2 

 

Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

 

Leefregel: Gal. 6:2-5, 9-10 

 

Lied: 657:1 

 

Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 
 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Ps. 34:1-9 

 

Lied: 653:4 en 6 

 

Gij zijt het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen spreidt, 

wanneer het nacht wordt in ons leven, 

wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 

voor wie U kent geen duisternis. 

 

Gij zijt tot herder ons gegeven, 

wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 



Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 

verdwaalt in deze wereld niet. 

 

Schriftlezing: Luc. 15:11-32 

 

Lied: ELB 376:1 en 2 Abba, Vader, U alleen 

 

Abba,Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  

U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  

Laat mijn hart steeds vurig zijn.  

U laat nooit alleen.  

Abba Vader, U alleen,  

U behoor ik toe.  
 

Abba, Vader, laat mij zijn,  

slechts voor U alleen.  

Dat mijn wil voor eeuwig zij  

d’ Uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  

Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn,  

slechts van U alleen. 

 

 

Verkondiging  

 

Lied: RN 38 (Mel. Lied 834) Het lied van vergeving 

 

`Zo ver en toch nabij zijt Gij / hart van dit leven bron in mij 

hand op mijn schouder, diep geheim / van liefde, die met mij wil zijn. 

 

U zet mij recht, wanneer ik val. / U geeft mij kracht, en bovenal 

vergeeft U, waar oneffenheid / zich op mijn weg heeft uitgebreid. 
 

U bent een God van rechtop staan. / Van ‘Mens, je mag weer verder gaan!’ 

Van leven diep en menselijk, / van liefde groot en goddelijk. 

 

 

 



GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede – Stilte – Onze Vader 

 

Collecte:  1e Diaconie, 2 e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 630:1, 3 en 4  Sta op! – Een morgen ongedacht 

 

1. Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 

Het leven brak door aarde en steen, 

uit alle wond'ren om u heen 

spreekt, dat God heeft gesproken. 

 

3. Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen. 

 
4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, – 

werp af uw boze dromen. 

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 

naar een bestaan volkomen. 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3  

 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 



Nieuwsbrief 

Omzien naar elkaar 

- Mw. S.Z. Baksa (Douma), Schoener, heeft een operatie ondergaan in 

Bilthoven en is weer thuisgekomen. 

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, is geopereerd aan zijn been in het 

Scheperziekenhuis. 

- Dhr. R. Wesseling, Trumanstraat, is weer enkele dagen in een 

Helioskliniek in Duitsland geweest voor een behandeling. 

 

Leven en lijden… Het kan worden ervaren als onlosmakelijk aan 

elkaar verbonden. Niet alle lijden wil je uitspreken en soms heb je er 

ook gewoon geen woorden voor. Nabijheid en troost van een andere 

mens kan dan veel betekenen. Het geloof in God, die trouw is en in 

Jezus Christus weet heeft van lijden en pijn, kan ons helpen op de weg 

die we moeten gaan. Ik deel met u een couplet uit Lied 932: 

 

Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen, 

durf te geloven, hoor: God heeft je lief. 

In pijn en leed deel je in Christus,  

Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet! 

 

Open inloop  

Dinsdagmiddag zit ik er weer van 14.00 – 16.00 uur voor de open 

inloop in de consistorie van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te 

praten of wat met elkaar te delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt 

door de groene zijdeur naar binnen. Van harte welkom! 

 

Gemeenteberaad en gemeentezondag. 

Wegens het beroep naar Gees van ds. van Vliet is besloten het 

gemeenteberaad te verplaatsen naar woensdag 23 april, verdere 

informatie komt in Zuiderklanken. 

Ook de gemeente zondag is verschoven naar zondag 29 juni. 

 

 

 

 

 

 

 



Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: Mevr. H. Ellen 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. R. Wesseling, Trumanstraat. 

Mevr. D. Schuttrups, Jagerslaan. 

 

Terug uit het ziekenhuis: 

Dhr. S. Saki, Tussenpad, hij heeft een attentie ontvangen. 

 

40-dagentijdactie Small Miracles 

In 2009 richtten Jurjen en Ruth Knot (beiden afkomstig uit Meppel) de 

stichting Small Miracles op. Ze zijn geraakt door de armoede en de 

beperkte mogelijkheden van kinderen in het westen van Oekraïne 

De stichting help kinderen(veelal Sinti) die in een kindertehuis wonen 

waar de overheid nauwelijks hulp biedt. Vanwege de oorlog is de 

toestroom van weeskinderen enorm toegenomen en dreigt he 

kindertehuis overvol te raken. Om toch zoveel mogelijk hulp te bieden 

is de hulp van Small Miracles hard nodig. 

U spaarzakje kunt u inleveren aan het eind van de 40 dagentijd. U kunt 

natuurlijk ook uw bijdrage overmaken op NL69RBRB0851567320 

t.n.v. Diaconie Zuiderkerk Nieuw Amsterdam o.v.v. ‘Small Miracles 

We bevelen deze actie van harte bij u aan. 

 

Kerken met Vaart. 

Op 2 april gaan we samen eten in de Zuiderkerk, aanvang 18.30 uur, 

Samen eten verbindt mensen met elkaar. 

Samen eten is uitdelen en delen. Het kan een inspiratiebron zijn voor 

goede gesprekken en de ervaring dat geloof, hoop en liefde nog steeds 

zeggenschap hebben. 

In vrijwel alle culturen speelt samen eten een grote rol. 

Er ligt een intekenlijst bij het koffiedrinken. 

 

Samen op Zoek. 

In navolging van zondagavond 11 februari van vorig jaar willen we 

weer een muziekavond houden op zondagavond 13 april a.s. We 

vragen aan belangstellenden om zelf een stukje muziek op te zoeken 

waardoor je bent geraakt. De bedoeling is om dit stuk muziek op deze 

avond mee te nemen. We kunnen dit dan laten horen en wie dit heeft 

meegenomen mag dan vertellen wat hem of haar daarin zo aanspreekt. 



De muziek kan en mag van alles zijn. Op de avond zelf kun je gewoon 

een CD of USB stick meenemen waarop het stukje staat. Als je iets 

van Spotify of Youtube wilt laten horen dan is dat ook goed. In dat 

geval graag een paar dagen van te voren mij laten weten om welk stuk 

het gaat dan kan ik het opnemen. Het stukje moet niet langer zijn dan 

ongeveer 5 minuten. Je mag ook een paar stukjes meenemen voor als 

er extra ruimte en tijd is. Uiteraard als je alleen wilt komen luisteren 

ook van harte welkom. 

Als je denkt: Dit is iets voor mij, kom dan op genoemde datum. We 

beginnen om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30uur. Koffie en thee 

staan klaar. 

Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter 

 

Inleveren kopij Zuiderklanken. 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 2 april 12.00 uur, bij 

mevr. Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknnav.nl 

 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 4 april is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 6 april.  

Voorganger: Ds. W. de Groot 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie,  

   2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:    Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl  
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